
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dienst o.l.v. ds Alain Verheij 

PALMPASEN 

24 maart 2024  
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Welkom 
 

Intochtslied: NLB 216: 1,2 en3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  

 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 
Opening 

Gebed 



3  

 
Kinderen ontvangen benodigdheden voor de palmpasenstok en 
mogen gaan knutselen 
 

Lied: NLB 552: ‘Dit is een dag van zingen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn intocht werd tot teken, tot hoeksteen van het recht;  
van vrede kwam Hij spreken, van leven warm en echt.  
Gezegend is zijn Naam.  
Hij heeft aan ons zijn leven en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 
 
Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht,  
van palmen hoog geheven, van zon en vergezicht.  
Geef ons vandaag de moed het met uw naam te wagen,  
uw vrede uit te dragen. Looft God, want Hij is goed! 
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Bijbellezing over Palmpasen 
 
 

 
 
 
 

Lied: NLB 550: ‘Verheug u’ vers 1 
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Uitleg over Palmpasen 
 

Na de uitleg worden de kinderen uitgenodigd om naast de 
kerkbanken/stoelen te komen staan om hun Palmpasenstokken te laten 
zien en ermee te zwaaien. Vervolgens lopen de kinderen er vervolgens 
mee rond, door de kerk onder begeleiding van vrolijke muziek.  
Na twee (of drie rondjes) verzamelen we op het podium.  

 
 
 

Lied: NLB 555:  ‘Dans en zing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrein 
 

2. Zwaai de takken heen en weer 
Zegen en vrede voor de Heer! 
Refrein 
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Dankgebed 
 

Collecte 

 
 

 
 

Lied: NLB 416: Ga met God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn; In zijn liefde je bewaren, 
In de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Volgende week zondag 31 maart, op 1e Paasdag, is er weer 
paaseieren zoeken voor de kinderen, in het Echobos. 
Verzamelen om 11.15 uur, aan de Brinkzijde van het Echobos. 
Iedereen van harte welkom! 
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