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KERSTVIERING

Muziek van dwarsfluit en piano

Welkom!

‘Komt allen tezamen’ (lied 477)

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.



KERK adn zee
2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

‘Kind in de kribbe’

Lezing uit de Bijbel (Mattels 25,35-40)

Jezus zei: Toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik
dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling
was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie
mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik
gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

Dan zullen de goede mensen zeggen: ‘Maar wanneer is dat
gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten?
Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was
u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u
naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen,
en kwamen wij naar u toe?’

Dan zal Jezus tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn
woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de
grote en kleine mensen die hier naast mij staan, deed je iets
goeds voor mij.’

Het koortje zingt kerstliedjes.

Kerstspel: ‘De wonderlijke kerst van vadertje Panov’ (een
verhaal van Leo Tolstoi)
‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (Lied 481)
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1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem

voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Inzameling van onze gaven

Het koortje zingt kerstliedjes.

Gebed voor de kinderen

‘Onze Vader’

Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
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en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Lied 487

1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vreé, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Zegen

God zegene jullie,

dat jullie gelukkig mogen zijn
en in vrede mogen leven.
Amen
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